
 
Orde van dienst 

2 nov. 
 
 
 
2 november 2025, voorganger mevr. Atie de Vos. 
 
Muziek voor de dienst 
 
Welkom: Mededelingen ouderling 

Stilte 

Opleiden van de voorganger door de ouderling van dienst 
 
Openingslied: zo mogelijk staande 
Goedemorgen gemeente. Wij openen deze oogst- en dankdienst dienst vanmorgen met het 
zingen van lied 218, alle coupletten: Dank u voor deze nieuwe morgen, 
 
Bemoediging en groet  
Onze hulp is in naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij is voor ons een barmhartig God,  en tot in eeuwigheid blijft zijn trouw.  
Hem zij alle lof en dank en eer. Amen. 
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed  Laten we bidden.  
Trouwe God,  
Wij danken U voor al het leven, voor vaste grond onder onze voeten, voor moeder aarde, 
voor alles wat zij ons in deze oogsttijd weer geeft. 
Wij danken u voor wat ons tot voedsel dient, in ons land en in onze omgeving is er voedsel in 
overvloed. 
Wij vragen u, leer ons meer te delen, en leer ons de aarde niet te overvragen, zodat allen 
voldoende kunnen blijven krijgen. 
Maak ons dienstbaar aan elkaar, 
Zodat we vrede brengen 
Leer ons leven van de verwondering over heel de schepping. 
Amen. 
 
WE vragen God om zijn hulp en bijstand  
en in het vertrouwen dat Hij ons dat ook zal geven, zingen we ons glorialied. 
 
Glorialied: lied 305, Alle eer en alle glorie, couplet 1,2,3. 
 
Inleiding op de dienst 
….. 
… 
.. 
Voor we verder stil staan bij dit thema bidden wij tot God. 
 
 



Gebed bij de opening van het Woord 
God, onze Heer, 
Wij danken U voor de woorden die ons doorgegeven zijn 
Waarvan we hopen en geloven dat ze ons leven brengen 
En het leven richting geven. 
 
Wij bidden U om woorden van dank 
Om woorden van goede moed 
Wij bidden U om woorden  
Die heel maken wat gebroken is 
 
God wij bidden U om taal 
Om woorden die ons leren 
Te geloven wie U bent 
En ons aansporen Uw woorden te doen. 
 
Amen 
 
Eerste lezing: OT (door de ouderling en de voorganger) 
 
We lezen onze eerste lezing uit het boek der psalmen, psalm 103. Vers 1 t/m 22. 
We doen dit samen, Nellie en ik, waarbij Nellie de dankwoorden uitspreekt van de psalmist , 
vers 1 t/m 14, en waarbij ik de regels lees waarin de psalmist God als het ware aan t woord 
laat, vers 15 t/m 21.   waarna de lofzang dan weer mag klinken in vers 22, door Nellie. 
 
Lied lied      103e 
Alleen : Bless the Lord my soul, and bless Gods holy name. 
 Bless the Lord my soul, who leads me into life. 
3x zingen 
 
Tweede lezing: NT (door de diaken) Lucas 17: 11-19   
 
Lied: lied 837: 1 en 2, iedereen zoekt U, jong of oud. 
 
Overweging/preek: 
 
Muziek  
 
Lied: lied 841, 1,2,3,4:  Wat zijn de goede vruchten 
 
Collecte:  aankondigingen door diaken: bloemengroet en  
                                                               collectebestemmingen       
                collecte (met muziek) 
  
Gebeden:   
Laten we onze dank en voorbeden uitspreken, waarbij lied 368g als acclamatie zal 
worden gebruikt. Dit wordt gevolgd door een stil gebed en het gezamenlijk uitspreken 
van het Onze Vader. 
 

  dankgebed  
 -Gezongen Acclamatie lied368g 
 - voorbeden  
 Gezongen Acclamatie lied368g 

- stil gebed  
- Onze Vader 



 
 
Slotlied: lied 362, 1,2,3. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat. 
 
Zending en zegen:   
 
Zegen: de Eeuwige zegene u en behoede u,  
De Eeuwige doet haar aangezicht over u lichten 
De Eeuwige zij u genadig. 
Ga in vrede. 
 
gezongen amen  
 


